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Kwartaalblad van en voor de leden van vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon

TERUG NAAR BOSNIE.

(door Jeroen Heutz)

“Childbat” werden we genoemd als “Dutchbat” door o.a. de Kiwi’s. Childbataljon voluit, omdat de
gemiddelde leeftijd van de Nederlandse manschappen op 19 jaar lag en we jong en skinny oogden. De
gemiddelde leeftijd van de manschappen van de Kiwi’s lag zo rond de 26 jaar en hadden de
belichaming van een klerenkast. 7 jaar ouder dan de gemiddelde Nederlandse manschap die daar
rondliep en beiden een volwassen taak die volbracht moest worden in oorlogsgebied.

Santici, Bosnié 1995

Kennen we deze verbasteringen nog van UNPROFOR?
Was er een schietincident? Waren we ineens
“Gunprofor”. Was er een hardloopwedstrijd of
groepsdiarree? Waren we “Runprofor”

Dagje niksen en op een veldbedje bruin bakken?
“Sunprofor”. Iets leuks meegemaakt of was je happy?
“Funprofor”.

De taak die volbracht moet worden doet de een zonder
moeite en de ander met wat meer moeite.

De een hobbelt dagelijks over de geitenpaden, de ander
heeft een functie op de compound en komt amper buiten
de poort. Sommige maken veel mee, de ander weinig.
Vaak is het lastig uit te leggen aan het thuisfront
bijvoorbeeld. Het is vele malen makkelijker om te
vertellen dat je een leuke BBQ hebt gehad op de
compound dan te vertellen dat je beschoten bent.

Wat voel je daarbij? Was je bang? Was het spannend?
Heb je terug geschoten? Waarom niet? Waarom heb je
dan een wapen? Allemaal vragen die enige uitleg vergen
omdat er een mandaat is waaraan we ons allemaal dienen
te houden. En bang? “Natuurlijk niet”... we zijn toch allen
stoere VN’ers ? ]

Soms volgen de incidenten elkaar in rap temp op, om
afgewisseld te worden door dagen van rust...
“Sunprofor”...

Santici, Bosnié 2019

Met enige weemoed loop ik, samen met mijn vrouw
Jaishree, richting de poort van de compound. Nee, we
lopen geen wacht en we hoeven ook ons wapen niet te
ontladen bij de poort. 24 jaar na dato sta ik opnieuw voor
de poort van de compound waar ik in 1995 8 maanden als
blauwhelm diende
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PTSSEN DAN...?
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Veel veteranen die uitgezonden zijn geweest hebben een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
opgelopen. Zo ook Robert Lassche, energetische therapeut en coach, die met T2 uitgezonden is

geweest.

Diverse gedachten en gevoelens heeft hij tijdens zijn therapie op papier gezet in een verhaal met
gedichten en dit samen laten bundelen tot het boek “PTSS en dan?”.

Tijdens mijn therapie heb ik mijn gedachten aan het papier toevertrouwd door een veelvoud aan gedichten te schrijven
waarin ik mijn emoties kwijt kon richting het thuisfront. Al deze gedichten heb ik in mijn boek verwerkt en zijn
verweven in verhalen over mijn beleving van mijn therapie die ik moest ondergaan om zo mijn PTSS de baas te
worden. Voor sommige veteranen zullen er punten van herkenning in zitten.

Een van de gedichten die in dit boek staat is:
Het begin

Nu is het begonnen

Praten over iets dat is verdrongen
Aan de ene kan lucht het op

Maar voor mijn emoties is het een strop
Het liefst laat ik een traan

Maar toch laat ik me niet gaan

Op de een of andere manier zit ik vast
Hiervan heb ik last

Een lekker potje janken

Daar zal ik voor danken

Maar op een of andere manier

Gunt men mij geen plezier

Het eerste gesprek was fijn

Hopende dat ik er vanaf zou zijn

Er mee omgaan in spe

Daar ben ik al tevreden mee

NIEUWSEFLITS

TROUW, 24 OKTOBER 1992

Nu van gesprek tot gesprek

Probeer ik te schrijven na mijn vertrek
Ik vind het fijn

Om alleen met pen en papier te zijn
Een van de mooiste geschenken

Is de tijd om na te denken

Denken over wat je gaat doen

En denken aan toen

Ook al zijn de gedachten niet zo fijn

Je weet dat ze er zijn

De gedachten omzetten naar iets positiefs
Dat is wat ik blief

Ik verwacht dat dit wel zal lukken

Al heeft een mens soms rare nukken

Bent u nieuwsgierig naar zijn hele verhaal en zijn
gedichten? Stuur dan een email naar
redactie.geitenpad @gmail.com o.v.v. PTSS en dan?

Nederlands transportbataljon vertrekt gefaseerd naar Bosnié

DEN HAAG (ANP) - In Vlissingen wordt woensdag
het merendeel van de vrachtauto's van het
Nederlandse transportbataljon, dat in Bosnié-
Hercegovina hulptransporten gaat verzorgen,
ingescheept voor vervoer naar het voormalige
Joegoslavié.

De meeste militairen vertrekken in de week daarna, zei
een woordvoerder van het ministerie van defensie
gisteren. Het ministerie reageerde op uitlatingen van de
Belgische eerste-minister Dehaene.

Deze zei gisteren in Brussel dat het Belgisch-Nederlandse
transportbataljon volgende week donderdag zou
vertrekken naar Bosnié. Minister Ter Beek (Defensie) zei
donderdag nog in de Tweede Kamer dat de
transporteenheden pas over een maand in het voormalige
Joegoslavié aanwezig zouden kunnen zijn.

De totale groep bestaat uit zo'n 500 militairen. Van hen
behoren er 385 tot de transporteenheid, die samen met
een Belgische transporteenheid gaat opereren. Midden
november moeten de eenheden operationeel zijn. Dan zijn
ook de Britse infanterietroepen ter plaatse die de
hulptransporten moeten beschermen.
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VAN HET BESTUUR

Half augustus kon via Facebook het bericht naar buiten
worden gebracht dat, na ruim anderhalf jaar pas op de
plaats, de samenwerking met VVRB&T weer opgepakt kon
worden. Ik wil op deze plaats graag uiteen zetten wat de
achtergrond van dit bericht is zodat we allemaal de
neuzen weer in dezelfde richting kunnen zetten en een
vervelende periode definitief achter ons kunnen laten.
Zoals de meeste van jullie wel zullen weten ging het bijna
twee jaar geleden vrij onverwacht helemaal mis. Op 11
november 2019 ging ik met goede moed naar een meeting
met Hans Schulz (voorzitter VVRB&T) ten kantore van
overste Henk Plenk (regimentscommandant Regiment
B&T). Ook aanwezig was de toenmalig regimentsadjudant
Marcel Blok. Gewapend met verschillende ideeén voor het
gezamenlijk optrekken met VVRB&T (het onderwerp van
de meeting) kwam ik helaas van een koude kermis thuis.
Hans had namelijk in niet mis te verstane bewoordingen
te kennen gegeven dat hij geen heil zag in welke vorm van
samenwerking dan ook, zolang wij niet de intentie hadden
om onze vereniging op enig moment te laten samengaan
met VVRB&T.

Ik heb toen namens het bestuur op de ALV in februari
meegedeeld dat we het contact met VVRB&T voor de duur
van een jaar zouden opschorten om de zaak te laten
bekoelen. De intentie was om daarna weer contact op te
nemen en te kijken of er niet toch samengewerkt kon
worden, al was het maar voor het organiseren van de grote
relinie van 2022. Na een saai jaar waarin door de corona-
pandemie sowieso bijna niets mogelijk was, is onder
bemiddeling van onze leden majoor Ron Deelen en oud-
bestuurslid Frank van de Waardenburg eind 2020 weer
contact gelegd waaruit bleek dat op activiteitenniveau het
zeker mogelijk zou moeten zijn om weer wat samen te
gaan doen.

Een goede samenwerking kan wat ons betreft maar op één
manier, namelijk als twee gelijkwaardige verenigingen.
Daarvoor was het noodzakelijk dat wij ten eerste als
volwaardige vereniging (en daarmee als
vertegenwoordiger van jullie, onze achterban) erkend

IN GESPREK MET..... ZOEKT
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zouden worden door VVRB&T en dat er niet langer meer
gestreefd zou worden naar het samengaan van beide
verenigingen. Er stond mij dus nog één ding te doen,
namelijk een gesprek met Hans om de kou definitief uit de
lucht te halen. In een constructieve sfeer konden beide
punten door Hans worden toegezegd, waarbij opgemerkt
moet worden dat hij zich persoonlijk niet meer met de
samenwerking bezig zal houden. Persoonlijk denk ik dat
dat een wijs besluit is, zeker voor de eerste paar jaren.

Nu de kou uit de lucht is, kunnen er concrete stappen
gezet worden. Op 30 september loopt VVRB&T de Sunset
March in Nijmegen waarbij wij uitgenodigd zijn om aan te
sluiten. Omgekeerd zal dit ook het geval zijn bij ‘onze’
Sunset March op 7 november. Ook hebben we
afgesproken weer als één detachement (maar wel
gesorteerd op ‘kleur’) aan te treden tijdens de jaarlijkse
dodenherdenking van het Regiment B&T op 7 oktober.
Tot slot zullen we in het najaar een gezamenlijke
organisatie opzetten voor de grote reiinie van volgend jaar
die hopelijk net zo’n groot succes zal worden als de reiinie
van 2017!

Ik wil op deze plaats alle betrokkenen bedanken voor hun
aandeel in deze verzoening. Met name Ron en Frank die
door hun bemiddeling de bal weer aan het rollen hebben
gebracht. Laten we vanaf nu niet meer achterom kijken,
maar er samen weer wat moois van maken!

De afgelopen Geitenpaden heeft Marcel Wilke diverse veteranen van ons Transportbataljon gesproken over van alles en

nog wat.

Mooie en ontroerende verhalen wist hij om te zetten in mooie artikelen in ons verenigingsblad.
Door omstandigheden lukt het Marcel helaas niet meer om dit te kunnen doen.
Wij als redactie willen hem heel erg bedanken voor wat hij ervan heeft weten te maken in de afgelopen uitgaven.

Wij willen deze rubriek daarom ook graag voortzetten!

Wij zoeken dus een enthousiast iemand die dit zou willen doen. Gesprekken aan gaan met mede veteranen over dat wat
hun bezighoudt in het dagelijks leven en hier vervolgens een mooi artikel over schrijven.

Mocht je dit voor onze vereniging willen doen of hier nadere vragen over hebben, neem gerust contact met ons op door
een berichtje te sturen naar: redactie.geitenpad @gmail.com o.v.v. In gesprek met...
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VAN UITZENDING TOT WONINGSTOFFEERDER

Ik ben Frank Kluiters, getrouwd met Tineke Hazeu en woonachtig in Pijnacker.

Samen hebben wij onze zoon Nik van 14 jaar. Na mijn opleiding in de elektrotechniek ben ik als
dienstplichtig militair uitgezonden geweest met lichting T6 bij de A-cie in het 2e peloton als chauffeur
op de 10-tonner. Deze uitzending maakte mij een veteraan.

Na mijn uitzending ben ik 12 jaar secretaris geweest bij
een andere veteranenvereniging. Helaas kon ik daar, door
mijn drukke bestaan, niet genoeg tijd en aandacht aan
besteden waardoor ik besloot ermee te stoppen. Maar
ondanks de drukte heeft het veteranen gebeuren nog altijd
mijn interesse en probeer ik met regelmaat nog iets te
doen op dat gebied als het even mogelijk is.

Als hobby heb ik een oude DAF 1300 turbo '89 die we
hebben verbouwd tot camper en veewagen. Ook hebben
wij een 66YA uit 1974 die we gebruiken om af en toe, voor
de lol, lekker te toeren. En ook knutselen en lassen met
zoon Nik samen in onze werkplaats doe ik graag.

Verder hebben wij een Belgisch trekpaard waarmee wij
deelnemen aan de Power-Horse competitie.

Voor mijn dienstplicht deed ik vakantiewerk bij een
hovenier en na mijn diensttijd ben ik daar naar terug
gegaan. Alhoewel ik dat werk toen erg leuk vond, zag ik
mijzelf dit niet blijven doen tot aan mijn pensioen.

Ik ben toen door een vriend van mijn broer geholpen aan
een baan bij een bedrijf voor woninginrichting. Deze baan
beviel mij zo goed, dat ik in de avonduren weer in de
boeken kroop en mijn vakdiploma’s voor
woningstoffeerder heb behaald.

Na het vak goed ‘eigen’ gemaakt te hebben en ervaring
opgedaan te hebben bij diverse bedrijven ben ik na de
geboorte van Nik terug gekomen bij het bedrijf waar ik
ooit begonnen was.

Helaas ging dit bedrijf door crisis failliet en ben ik gaan
werken bij een woon/slaap specialist. Een fijn bedrijf met
een eigenaar die misschien wel te aardig was en mij enorm
heeft geholpen met het opstarten van mijn eigen bedrijf en
mijn PTSS traject waar ik toen in belandde.

Het was een enorme drempel waar ik overheen moest
maar ik had toen echt hulp nodig om alles weer op een
rijtje te krijgen. Iedereen die er aan bijgedragen heeft om
mij te helpen destijds, ben ik nog steeds erg dankbaar.

In 2013 ging deze woon/slaap specialist helaas ook failliet
en dit gaf mij de kans om als freelance stoffeerder te gaan
beginnen. Al het gereedschap kon ik overnemen en de
opstap was een feit met al direct twee eigen
opdrachtgevers.

Terwijl het noodgedwongen was, is het toch een vliegende
start geweest in een wel heel erg bewogen periode.

Onze schuur werd opslagruimte en ik ben vanuit huis
gaan werken. De schuur werd al snel te klein en na ook
nog 2 garageboxen erbij waren we in 2017 genoodzaakt
om een bedrijfspand in Pijnacker te kopen.

Het zou in eerste instantie alleen een magazijn worden
maar doordat het eigen werk steeds meer toe nam, dus

ook het aantal stalen wat je moest mee nemen naar
klanten, zijn we rustig aan op onze eerste verdieping een
showroom gaan realiseren.

Inmiddels is die showroom uitgegroeid tot een
volwaardige winkel waar Tineke onze klanten, op
afspraak, ontvangt om ze te helpen bij het uitzoeken van
een nieuw interieur.

Ik doe vloer egalisatie, plaats tapijten, pve, laminaat (ook
op trappen), gordijnen, binnen- en buitenzonwering en
nog veel meer wat bij woningstoffering komt kijken.
Samengevat is “Frank Kluiters woningstoffeerder” een
mooi bedrijf waar ik/wij best trots op zijn hoe het tot
stand gekomen is en hoe wij als gezin dit samen allemaal
doen en bereikt hebben.
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SUNSET MARCH
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Sinds 19 oktober 2014 is de Sunset March, die plaatsvindt in Nijmegen, een dagelijks eerbetoon aan de
geallieerde militairen van het US Army 504th Parachute Infantry Regiment (PIR) van de 82nd
Airborne Division, die hier gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. Het Transportbataljon
loopt al een aantal jaren de Sunset March om de gesneuvelde militairen van zowel deze missie als die
van andere missies te eren. Maar weten we eigenlijk wel genoeg over de Sunset March?

De nieuwe stadsbrug in Nijmegen die over de Waal gaat
wordt ook wel ‘de Oversteek’ genoemd. Hij is gevestigd
vlakbij het deel waar op 20 september 1944 Amerikaanse
militairen tijdens de operatie ‘Market Garden’ de Waal
over staken. Tijdens deze ‘Waalcrossing’ kwamen helaas
48 geallieerde militairen om. De 48 paren lichtmasten
refereren naar deze 48 gesneuvelde militairen en gaan
rond het tijdstip van de zonsondergang, paar voor paar,
aan in het tempo van een trage mars. Iedere avond, als het
eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, loopt een
veteraan de Sunset March mee in het tempo waarin de
lichten aan gaan. Tijdens deze mars herdenken we niet
alleen het offer wat de Amerikaanse militairen hier
hebben gebracht voor de vrijheid maar ook het offer wat
militairen tijdens diverse missies over de hele wereld
hebben gebracht. Zo is de Sunset March al door vele
Veteranen van verschillende nationaliteiten gelopen, vaak
vergezeld door belangstellenden.

De stadsbrug moest gebouwd worden om de uit 1936
stammende Waalbrug te ontlasten doordat er een nieuwe
wijk gebouwd werd. Er was verzet tegen de bouw van de
brug, maar door de capaciteit van de A50 te vergroten
ging iedereen er uiteindelijk mee akkoord. Aan de bouw
werden wel diverse eisen gesteld; Het moest een
kunstwerk én een gebaar en aandacht voor de
gebruikswaarde en belevingswaarde zijn. Tevens mocht
door het plaatsen van de brug het peil in de Waal niet
meer dan 1 millimeter stijgen. Om dat te voorkomen zijn
de brugpijlers gestroomlijnd gemaakt en zo geplaatst dat

MUTATIES LEDENBESTAND

de volledige breedte van de vaargeul gebruikt kan worden.
In 2,5 jaar tijd werd de brug gebouwd en hij werd officieel
geopend op 23 november 2013 in het bijzijn van de oude
Amerikaanse veteraan Francis Keefe en de Nederlandse
oud-generaal Ben Bouman, die als enige Nederlander
deelnam aan de oversteek in de oorlog.

24 december 2020 werd de Sunset March toegevoegd aan
de lijst van immaterieel ‘levend’ erfgoed van Unesco.

Op donderdag 30 september 2021, om 19:15 uur, gaat het
Regiment B&T de Sunset March lopen en is het
Transportbataljon uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Zondag 7 november loopt het Transportbataljon nogmaals
de Sunset March en hopelijk sluiten zich hier veel
Transportbatters bij aan.

Het actuele ledenaantal is 186. Sinds het verschijnen van de vorige editie van ’t Geitenpad hebben we

de volgende leden mogen verwelkomen:

kpl Victor Wetzler (T9) sld Michel Ebbing (T6)

kpl Ton van der Born (T1c)

Er hebben zich gelukkig geen leden gemeld die geen prijs meer stellen op het lidmaatschap.
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VERVOLG TERUG NAAR BOSNIE

Ditmaal zijn we op een gecombineerde
terugkeerreis/vakantie. Mijn vrouw vond het hoog tijd
worden om zelf met eigen ogen te aanschouwen waar ik in
1995 en in 1997 in Bosnié had gediend. We zijn terug op
het oude nest, en het voelt ook wel een beetje terug in de
tijd. De carboleumfabriek met de kenmerkende grote
oranje leeuw is volledig verdwenen, evenals de typerende
hoge rode lichtmasten. Waar ooit de toegangspoort van de
compound was rest alleen nog het uit steen opgetrokken
wachthuisje. Voorzichtig lopen we naar binnen en zien
veel graffiti; over diverse Lima’s, “Nog 1 en een meur”,
“Wachtlopen sucks” en vele andere bekende kreten,
gevolgd door de namen van de schrijvers. Kippenvel bij
het lezen. 24 jaar geleden zat ik hier ook, maar dan op
wacht, uitkijkend over verwoeste huizen en de weilanden
waar regelmatig heli’s landen. Met een glimlach lopen
verder de compound op. De glimlach verdwijnt al snel;
van de gehele compound is niets meer over. Er resten vele
bergen kiezels, stenen en zand. Waar ooit de klasse 3
(brandstofdepot) stond stroomt nu de Lasva. Het riviertje
achter de compound is verbreed en er is een kleine
stuwdam gebouwd. Op geen enkele manier is er nog iets
herkenbaars over van wat ooit een grote compound was.
We laten nog een aandenken achter voor KPL Remco
Heijmans die hier op 3 oktober 1995 om het leven kwam
voordat we in onze huurauto stappen en verder rijden
naar Busovaca.

Nabij het oude busstation staat een groot monument voor
de slachtoffers uit de oorlog. Ook hier is nog maar weinig
herkenbaars en we drinken een drankje op het terras van
Hotel Tisa, voorheen de staf en “hotel Nunspeet” gedoopt.
We bekijken oude meegenomen foto’s uit m’n diensttijd
en vergelijken deze met de huidige situatie. Ditzelfde doen
we ook in Vitez, Travnik en Sarajevo.

Sarajevo was overigens onze uitvalsbasis.

De oorlogsjaren zijn inmiddels al lang voorbij, veel is
herbouwd en het dagelijkse leven gaat verder. Toch is dit
uiterlijke schijn; veel mensen leven op of onder de
armoedegrens en zonder heel veel moeite te hoeven doen
zie je nog veel sporen van de oorlog; monumenten, musea
met tentoonstellingen over de oorlog, kapotte huizen,
kogelgaten, dichtgesmeerde gaten in hoogbouw waar ooit
mortieren insloegen, grote en volle begraafplaatsen...

We spreken diverse locals en horen veelal hetzelfde
verhaal; weinig inkomen en steeds duurder wordende
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dagelijkse lasten. Toch zijn diezelfde locals ook blij; blij
dat de oorlog achter hun ligt en men kan herbouwen en
herdenken. De locals die we spreken geven ook aan dat ze
vertrouwen hebben in de toekomst en dat doet me goed.
Het dagelijkse leven is hier voor ons als westerlingen
relatief goedkoop, winkels hebben volle schappen en ook
aan luxe producten is geen tekort. Heeft onze
aanwezigheid destijds toch zin gehad?

Ik blij dat ik met mijn vrouw terug ben gegaan. Zij is van
“na mijn diensttijd” en kent de oorlog in Bosnié
hoofdzakelijk van het journaal en de krant. Zij kan nu ook
makkelijker verhalen combineren met locaties omdat ze
daar nu ook zelf is geweest.

Ik kan het eenieder aanraden om eens terug te gaan, al
dan niet met oude dienstmaten of partner. Mij heeft het in
elk geval goed gedaan. Geniet van een pivo op een
terrasje, bestel een cevapcici en ga met de kabelbaan
omhoog in Sarajevo om te genieten van de prachtige
natuur en het magnifieke uitzicht over deze stad. Vertel
verhalen en haal herinneringen op.

Leuke herinneringen of mindere leuke verhalen. Je tijd in
Bosnié zal je altijd bij blijven. Vergeet niet dat mede door
onze inzet destijds dit alles weer mogelijk is. Uiteraard
hebben wij niet in ons eentje de oorlog doen stoppen,
maar we waren wel een belangrijk radartje in een complex
uurwerk.

Terwijl ik dit alles schrijf is het juni 2021. De wereld wordt
geteisterd door het Coronavirus en laat reizen momenteel
niet toe. Ik kijk er alweer naar uit om de volgende reis
naar Bosnié te boeken.

Fijn land, fijne mensen. De gedachten aan de leuke
verhalen en leuke tijden in Bosnié doen de ellendige
verhalen naar de achtergrond verdrijven. Tijdelijk, dat
dan weer wel. Ik denk terug aan de tijd van de
Genieborrel, het mineurslied, fijne collega’s en de vele
barretjes op de compound. Leuke contacten met locals
destijds die op de compound werkten, de Kiwi’s met de
“Hakka”, een BBQ ,een feestje en nog veel meer.
“Funprofor”, zullen we naar zeggen!

Sretan Put!




Zomer 2021
Woordzoeker

al—|w|a|-|lwla|D|Z|-|lw|Z|S|—-|Z|Z|<|<|x|®n
x|wiN|O|S|w|x|n|a|o|e|+|w|Z|e|o|o|w|w|x
O|>|uw||n|-|e|o|S|—|Z|o|w|w|a|D|>|Z|+—|w
olx|>|uw|x|d|—|wN|w||w|x|D|Oo|=2|wu|T|a|x
olz|lz|o|lo|x|2|o|«|x|u|z|lw|o]|-|=|nw]|O|O|x
Flojo|lo|o|e|<|Zz|la|lw|Z|>|O(N|w|—|w|O|x|w
wlw|S(—|z|o|la|<||<|2>]|S|a|=|O|n|O|=]|=
Zjww|w|O|x|F|W|O|—=|Z(>|w|(Z|0|c|a|—|=2|n
Olwjw|>|<|oD|w|u|e|o|w|F|O|D|e|N|w|w|o
wldl—|S|o|D||o|o|=|T|Z|<|L|<|O|=2|a ||z
wi>l<|lo|D|<|+|—|w|o|lw|Zz|Zz|z|z|z|<|D|n]|—-
o|1Zz|l—-|>|—-|2|x|o|u|x|w|>|a|lx|<|<|—|Z]|D|O
Xlwl—=lw|—|—=[>|-|—-|¥|x|S|—-|F|u|lwjw|~|2]|a
2SO |lu|lo|<||w|w|-|o(w|n|-|e|w|o|w
|[o|lw|-|—|S|+|<|—|w|w|w|T|w|lo|lO|v|Z|—-|x
¥[(xfw{a]>|=|IN|O||—-|u|x|w|(z|2|<|Z|a|+|x
Z|wl—|=2|=2|a|4|S|wn|o|o|T|alz|—|=2|0|<|<|w
<|o|o|—|z|u|<|2|—-|u|a|z|w|—|<|2]|O|Z|=2|O
X|S|S|<|o|Z|N|2|u|o|<|T|Z|w|X|2|a|w|—|w
w|O|N|O|o|x|<|Zz|o|S|w|w||+|z|Oo|w|a|w|=

WATERSNOOD

GRIEKENLAND

HAGEL
HITTE

AARDVERSCHUIVING

ANGST

WEERSOMSTANDIGHEDEN

WIND

BELGLIE

WINDHOOS
WINNAARS

HOOGTEPUNTEN

ITALIE

BLUSHELIKOPTER
BLUSVLIEGTUIG

BOSBRANDEN

ZANDZAKKEN
ZILVER

LIMBURG

MILITAIREN

BRANDWEERMAN

ZOMERSPORTEN

ZON

OLYMPISCHESPELEN

OMGEKOMEN

BRANDWEERTROEPEN

BRONS

OVERSTROMING
PARALYMPICS

DIEPTEPUNTEN
DROOGTE
DIJKEN

REDDINGSWERKERS

REGEN

EVACUATIE
FRANKRIJK

ROOKWOLKEN

VEILIG

GETROFFEN

VERLIEZERS
WATERPEIL

GEEVACUEERD

GOUD

Oplossing:




MUZIEK

Column van Roelof Visser (T2 en T12)

Het is donderdagmiddag, nadat ik de badkamer
schoongemaakt had, wanneer ik op mijn bed plof.

De vloer is gedweild dus ik moet wachten tot deze droog
is. Spotify staat aan en uit de JBL-speaker klinkt het ene
na het andere nummer. Ineens zit ik weer in mijn jongere
jaren, ik weet nog goed dat ik een matje had en alles van
Nike droeg. Muziek was altijd al erg belangrijk voor me
en voor elk gevoel en/of stemming was er wel een liedje.
Vaak klonk bij mij de muziek van Elvis Presley, René
Shuman, Henk Wijngaard of Jack Jersey uit mijn
speakers.

Mijn broer had een platenspeler met veel LP’s en singels
op zijn kamer staan. Tijdens zijn afwezigheid draaide ik
daar Madonna, Prince of Michael Jackson en probeerde
ik te dansen. Er was toch niemand die me zag. Mijn
allereerste singel die ik kocht was van Kiss “I was made
for lovin’ you”. Later toen ik uit mocht gaan naar
discotheek Pub 69 in Winsum of Pruim in Zevenhuizen,
kwam ook steeds meer de actuele muziek naar boven. Cd-
tjes waren er inmiddels ook al en de cassettebandjes
werden hierdoor verdrongen. Ja, zo oud ben ik inmiddels
alweer besef ik me als ik hieraan terugdenk.

Vanaf het moment dat ik een auto had, ging ik toeren
door de provincie en luisterde ik muziek met een
kameraad in de auto. Ik had een Pioneer radio met cd-
wisselaar waar 10 cd’s in konden. De boxen trilden in de
hoedenplank van mijn VW-golf op een lekkere beat. Mijn
Golf was inmiddels bekend en erg geliefd bij de
jeugdleden waar ik coach van was, omdat het bij elke
uitwedstrijd feest was onderweg.

Tijdens de plaatselijke feestdag, op de Beestenmarkt, had
je altijd de “strontschijf”. O.a. Tina Turner kwam daar in
voor. Op dit feest kwam ik vaak en ik danste daar ook
graag. Inmiddels was ik daar gekroond tot ..... “King van
de dansvloer”. De muziek die we toen bijvoorbeeld vaak
hoorden, was die van Tiffany, Mel & Kim, Glenn
Medeiros, Lionel Richie, Gloria Estefan (Miami sound
machine), Rick Asley, Richard Marx, Tina Turner en nog
vele anderen.

Tijdens mijn diensttijd in Wezep had ik een kamer in het
TS-hodie mij hiermee gevoed hebben.

Klassieke muziek zat nog niet in mijn pakket. Deze heb ik
leren luisteren van één van mijn klanten. Radio 4 stond

altijd aan tijdens de rit of hij liet vol trots een cd luisteren.

Zo zie je maar, voor elk wat wils.
Muziek kan je maken en breken, maar is bovenal
stemmingsgevoelig.
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AGENDA EN JUBILEA

De volgende activiteiten staan gepland:
30 -9 Sunset March VVRB&T (hier sluiten wij bij aan)
7-10 Dodenherdenking regiment B&T

7-11  Sunset March T-Bat (VVRB&T sluit hierbij aan)
voor de bovenstaande activiteiten geldt dat als je graag
meer wilt weten of geinteresseerd bent om aan te sluiten
je dit kan melden bij Corné Donders:

act.inlbeuntransportbat@gmail.com. of 06-14801073

Ook voor suggesties kan je bij hem terecht.

Wij feliciteren alvast de volgende jubilarissen:

50 jaar

1-9 Serge Hoes

16-9 Sander Beers

25-9 Eric Hoogsteder

9-10 Angelo de Kock

27-11 Victor Wetzler

25-12 Bram van den Boogaard

60 jaar
19-12 Piet Hagenaars

70 jaar
27-11 Wim Daanje
26-12 John Salm

COLOFON

’t Geitenpad is het verenigingsblad van vereniging
Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon en verschijnt
4x per jaar in de maanden maart, juni, september en
december.

Redactie:

Raymond van der Wee, Leo Kloren, Patrick Steijn, Nancy
van der Meer

Voor vragen, suggesties:

redactie.geitenpad @gmail.com

Aan dit nummer werkten mee: Frank Kluiters, Jeroen
Heutz, Robert Lasche, Roelof Visser, het bestuur

De volgende editie van ’t Geitenpad wordt in
december 2021 verspreid.

Uiterste aanleverdatum voor materiaal komende
Geitenpad: 24 november 2021!
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