Jaargang 2020 / nummer 2 / zaterdag 8 september

't Geitenrad

Kwartaalblad van en voor de leden van vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon

TBATTER THEO: VETERAAN MET EEN HART VAN GOUD

In de week van de herdenkingen rond de val van Srebrenica op 11 juli 1995, alweer 25 jaar geleden,
kwam er een zoektocht op gang naar Dutchbatter Theo. Een reporter van BNN/VARA was namelijk in
contact gekomen met een Bosnische vrouw, genaamd Kata, die beweerde haar leven te danken aan
deze Theo. Ze kreeg tijdens zijn uitzendingsperiode vaak eten en drinken voor haar zelf en haar zieke
kind van hem. Vlak voordat hij geen contact meer met haar kon hebben gaf hij haar een bijzonder
afscheidscadeau: een pakje sigaretten met daarin opgerold in vloeitjes een flink aantal bankbiljetten.
Dat geld heeft haar door de oorlog geholpen en zij is hem daar natuurlijk enorm dankbaar voor.

Dutchbatter?

Tijdens deze zoektocht was die reporter, Bas Redeker,
erachter gekomen dat het helemaal niet om een
Dutchbatter ging, maar om een Transportbatter die in
Busovaca was gelegerd. Vandaar dat hij zich bij onze
verenging meldde met de vraag of wij konden helpen.
Door een oproep onder onze leden hoopten we meer te
weten te komen. Er kwamen veel reacties over
verschillende Theo's binnen en deze werden allemaal
nagetrokken. Ook werd de gezochte Theo veelvuldig
geprezen voor zijn grootmoedige optreden.

Droevig nieuws...

Wat zou het mooi zijn geweest als we Kata zouden
hebben kunnen herenigen met haar Nederlandse
redder in nood. Maar helaas kreeg onze zoektocht een
droevige wending: iemand kende wel een Theo die in
de bewuste periode in Busovac¢a was gelegerd, maar die
was al in 2002 overleden. Het bleek om kpl1 Theo van
Beusekom te gaan en aan de hand van een foto kon
Kata bevestigen dat dit de man was waaraan ze zoveel
te danken had.

KPL1 M.J. (Theo) van Beusekom *04-07-1965 - 120-11-2002

Theo begon op 6 september 1988 aan zijn diensttijd als
technisch specialist hersteller voertuigen. In november
1992 werd hij vanuit 135 Herstelcie Soesterberg met
Tia uitgezonden naar Bosnié waar hij geplaatst werd
bij de onderhoudsgroep van de A-cie in Busovada. Hier
heeft hij de Bosnische vrouw ontmoet.

Een donkere voetnoot tijdens die uitzending was het
overlijden van Petrie Crijns, directe collega van Theo
bij 135 Herstelcie. Om haar te eren en te herdenken
heeft Theo nog straatnaambordjes gemaakt voor op het
kamp met de tekst “Petrie Crijns-laan”.

Tweede uitzending

In januari 1994 werd Theo opnieuw naar Bosnié
uitgezonden. Ditmaal werd hij met heel 135 Herstelcie
toegevoegd aan L1 (Support Command) in Lukavac.
Helaas heeft hij deze missie niet kunnen voltooien
vanwege een ongeluk met een oprijplaat waardoor hij
door zijjn rug ging. Na een operatie en een periode van
revalidatie kon Theo in 1995 weer aan de slag op de
Bernhardkazerne in Amersfoort en kreeg in 1999
eervol ontslag.

Theo was een sociaal betrokken, humoristische,
onderhoudende man die graag klaarstond voor
anderen en was een lieve vader voor zijn twee dochters.
En zo zullen wij hem herinneren...
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ONTWIKKELINGEN IN DE WEBSHOP

Vorig jaar zijn we begonnen met het opfrissen van de bestaande website, waar we inmiddels al een
aardig eindje mee zijn gevorderd. Ook de webshop die een deel daarvan uitmaakt, is “under
construction”, wat zoveel betekent dat we deze een stuk aantrekkelijker gaan maken. De bedoeling is
om daar, naast natuurlijk de bekende verenigingspolo’s, -petten en -softshelljassen, diverse unieke
items aan te bieden die je verder (nagenoeg) nergens kunt kopen.

Sleutelhangers en modellen

Zo komen er in de maand september twee metalen
sleutelhangers te koop die nu alvast tegen een
gereduceerde prijs zijn te bestellen. Het ontwerp voor
deze unieke sleutelhangers van een tientonner (YAZ-
2300) en een viertonner (YA-4442) is gemaakt door
Marvin van Gool en zijn binnenkort verkrijgbaar in wit
geémailleerd met een afmeting van ongeveer 5,5 cm.
Deze sleutelhangers worden exclusief voor onze
webshop gemaakt en zullen dus nergens anders te
koop zijn! Als deze ontwerpen aanslaan, gaan we het
aanbod zeker nog uitbreiden met andere voertuigen.

Zo goed als exclusief in onze webshop zijn de :
gedetailleerde modellen van de viertonner in schaal Mulder, onze nieuwe beheerder van de webshop, jullie

1:35. Deze modellen worden in samenwerking met allemaal te zien bij haar kraampje bij de eerstvolgende
Stichting UN-viertonner aangeboden en zijn nergens activiteit. Ook doet het mij deugd dat steeds meer
anders meer verkrijgbaar. Zowel de vereniging als de mensen de weg naar de website weten te vinden én dat
stichting profiteren van de verkoop van deze modellen. wij nog steeds gestaag aan het groeien zijn. We hopen

: . daarom in 2021 weer wat activiteiten te kunnen
Stapje voor stapje organiseren, want wij zijn er klaar voor!
We weten allemaal dat het dit jaar anders loopt dan Johan Mutsaers, penningmeester

gedacht, maar zodra dit weer kan hoopt Barbara

VACATURE BESTUURSLID

Met ingang van het komende verenigingsjaar, d.w.z. vanaf de ALV die begin februari gehouden zal worden, is er in
het bestuur plaats voor een nieuwe SECRETARIS.

Marco Mulder, die deze functie vanaf de ALV van 2 februari 2019 vervult, geeft zelf de reden voor zijn vertrek:

“Allereerst wil ik even benadrukken dat ik er met hart en ziel voor heb gekozen om mee te willen helpen in het
bestuur. We hebben een hele mooie vereniging en ik ben ervan overtuigd dat we de goede weg zijn ingeslagen
met de nieuwe structuur, de statuten, ledenadministratie etc.

Mijn reden om te stoppen is zeer persoonlijk. Ik had het graag anders gezien, maar merk dat ik de energie niet
heb om me optimaal te kunnen inzetten. Hierdoor worden normale taken die bij de functie horen al een hele
opgave. Laat staan dat ik dan ook nog kan nadenken over strategie, visie en communicatie. Ik vind het niet fair
naar mezelf toe en vooral niet naar jullie om het met minder dan 100% inzet aan te pakken. Dan is het
verstandiger om iemand te zoeken die dat wel kan.”

Als secretaris maak je samen met de voorzitter en de penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur en benje
verantwoordelijk voor de (schriftelijke) contacten met o.a. het Veteranenplatform en bevriende organisaties zoals
het Regiment B&T. Daarnaast heb je een stukje PR en het beheer van onze online mediakanalen in je portefeuille.

Lijkt deze functie je wat en wil je je op deze manier voor onze vereniging inzetten? Stuur dan een e-mail naar:
i of bel met de voorzitter op 06-15219966
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MUTATIES LEDENBESTAND

Het actuele ledenaantal is 177. Sinds het verschijnen van de vorige editie van 't Geitenpad (16 mei
2020) hebben we de volgende leden mogen verwelkomen:

kpl Iwan Ruedisueli (T9) kpl1 Bert Heinkens (T3) elnt Robert van Lieshout (T3)
sld Marc Stoelinga (T7) sld Gregor van Swelm (T5) kpl Stanley Franssen (T7)

sgt Bart Sluijer (T2) sld Shiva Hendrix (T6) sld1 Eric Thielens (T4)

tint Rinke Andringa (T1) kpl Hein Palm (L13) kpl Jeffry van Berkum (T16)
elnt Ralph Hendrix (T6) kpl1 Gerrit Jan Hoefnagel (T11) kpl1 Fokko Gorter (T1c)

sld Rob Karstens (T9) sld Ruud Boots (L11) kpl1 Menno Franckena (T2)
adj Rinus de Vries (T1) kap Oene Verkruisen (T1c) sld Bas Kivits (T7)

kap Piet Hagenaars (T1) kpl1 Marcel Willemse (T1)

Helaas hebben de volgende leden te kennen gegeven geen prijs meer te stellen op het lidmaatschap:

sld Iwan Kersten (L6/L7)

GEITENPAD-KLASSIEKER

“Afentoeeenrit”

Het werk van de BOS Groep is voor de één een taak, voor de ander soms een sleur. Voor mij is het gewoon een
noodzakelijke taak. Want de klant is koning en die heeft steeds brandstof en smeermiddelen nodig. Dus blijven
we dagelijks aftanken. Sinds de aankomst van de nieuwe wegtransportonderofficier, sgt1 Jeroen Geel, is er wel
het een en ander veranderd. Toen hij pas binnenkwam dacht iedereen: “Met die vent valt niet te werken.”. Nu
denken de meesten van ons daar gelukkig anders over. Hij heeft er in ieder geval voor gezorgd dat wij BOS-
boeren af en toe ook een aardige rit kunnen rijden. Zo is een ritje naar Split met een Terberg best een leuk
uitstapje.

Op dinsdag 25 mei maakte ik met elnt Goetjaer als bijrijder een rit naar Sarajevo als bestuurder van een trekker
DAF 2500 met daarachter een waterdildo (waterwagen) van 20.000 liter. Voor ons een Mercedes met daarin de
waterpomp en achter ons een tweede waterdildo. Echte problemen deden zich op de heenweg niet voor. Alleen
de overdreven controles aan de grensposten waren hinderlijk. We hadden zo vijf uur nodig om de ongeveer 73
kilometer af te leggen. Aangekomen bij het PTT-gebouw wist men zich in eerste instantie geen raad met die
40.000 liter water. “Ga eerst maar eens lunchen, dan zoeken we intussen naar een oplossing”, riep een
vriendelijke Fransman. Na de lunch, een aantal koppen koffie en een rondleiding konden we eindelijk beginnen
te lossen. Toch moesten we aan het einde van de middag nog ongeveer 10.000 liter water mee terugnemen
omdat er onvoldoende opslagcapaciteit was in het gebouw.

Bij het eerste Servische roadblock vormde het Kroatische water weer een onoverkomelijk probleem. “Het water
moet eruit, hier en onmiddellijk. Anders komen jullie niet verder.” klonk het onverbiddelijk uit de mond van een
Servische. Adj Toon Hermens keek haar treurig aan en zette de kraan open, waarna het kostbare vocht de akker
van een oud vrouwtje bevloeide. Deze bereidwillige actie zorgde er in ieder geval voor dat we op tijd
terugkeerden voor de warme maaltijd. Bij mijn terugkomst moest ik toch nog even denken aan de kluizenaars in
het PTT-gebouw en de primitieve omstandigheden waaronder ze daar hun werk moeten doen. Toen dacht ik bij
mezelf: “Wat lopen we hier nu te klagen, een betere plaats dan de A-cie kun je jezelf niet wensen!”.

kpl1 P. de Haan, Logpel, A-cie
(uit: 't Geitenpad nr. 5, zaterdag 5 juni 1993)
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In mei is de eerste nieuwe editie van 't Geitenpad verspreid, een actie die breed werd gewaardeerd en zelfs nieuwe
leden opbracht. Maar die waardering was helaas niet genoeg om redactieleden op te leveren. Desondanks is het
toch gelukt een nieuwe editie te maken, maar op deze pagina had in plaats van deze oproep natuurlijk iets leukers
kunnen staan.

Geen enkel blad kan zonder redactie, ook ‘t Geitenpad niet. Zonder jullie inbreng zal de reincarnatie van ons
kersverse maar toch vertrouwde verenigingsblad geen lang leven beschoren zijn!

Denk mee, schrijf mee, help mee om ons verenigingsblad vorm te geven! Meld je aan als redactielid via:
scr.nlbeuntransportbat@gmail.com

Y Pr—
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DE ANEKDOTE

Begin 1995 maakte ik deel uit van Support Command
(L6), we opereerden destijds vanaf de compound in
Santici. In die tijd hadden we een donkere kpl1 bij de
herstelgroep (zijn naam ben ik helaas kwijt) die daar
voornamelijk het administratieve werk in een daarvoor
bestemde boogtent deed.

Die man had het trouwens niet gemakkelijk in het
leven, vooral in de privésfeer. Omdat hij wel een extra
zakcentje kon gebruiken en in Nederland niet eens
meer een huis had om naar terug te keren, had hij van
de bataljonsleiding bijzondere toestemming gekregen
om langer in Joego te blijven. Uiteindelijk heeft zijn
uitzending zelfs ruim een jaar geduurd!

Zijn standaarduitdrukking was altijd: “Sta je niet te
lachen?” die te pas en te onpas werd gebruikt. Dat
werden gevleugelde woorden voor die periode in
Santici, zeker door het volgende voorval:

Op een avond was ik de verjaardag van mijn maat
Daniél Jabben aan het vieren bij de altijd gastvrije
Belgen. Hun kok had zelfs speciaal voor de gelegenheid
een lekkere taart gebakken en die smaakte uitstekend
kan ik je zeggen.

Op een gegeven moment komt de wacht van die
Vlamingen binnen met de mededeling: “Allez, er staat
iets in de brand bij de ‘Ollanders!”. Natuurlijk gingen
wij meteen kijken wat er aan de hand was.

Het bleek dat die boogtent van de korporaal in de fik
stond, naar later bleek door kortsluiting. Wij hebben
toen snel zo veel mogelijk poederblussers verzameld en
die brand met zijn allen weten te blussen. Het vuur was
uit, maar die boogtent was compleet uitgebrand. Ik zie
die korporaal nog bij de resten van zijn werkplek staan.
Dat kon er ook nog wel bij...

Maar zelfs bij het zien van de rokende puinhopen kon
hij het niet laten: “Sta je niet te lachen?”, en hij lachte
zijn spierwitte tanden bloot. Zelfs deze tegenslag kreeg
hem er niet onder. Wat een kerel!

Het verhaal kreeg voor ons nog een staartje. We zaten
door het bluswerk onder het bluspoeder wat een naar
goedje is. De volgende dag konden we ons dus gaan
melden bij de dokter, we zaten namelijk helemaal
onder de rode bultjes! Sta je niet te lachen?

kpl1 Erik Smit, L6

De smeulende resten van de boogtent. Op de foto is ook de korporaal te zien (met mondkapje). Kleine foto: de gebruikte poederblussers!
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ONDERWEG...

Column van Roelof Visser (T2 en T12)

Zoals jullie misschien weten ben ik privéchauffeur. Ik
was voor de corona elke dag wel ergens te vinden op de
Nederlandse, Belgische of Duitse wegen. Nu rijd ik een
stuk minder maar gelukkig nog altijd meer dan
sommige collega’s.

Als ik onderweg ben is de radio meestal uit en is de
baas achterin druk aan het werk. Ik ben een denker en
tijdens deze rust draaien mijn gedachten overuren. Je
kijkt veel rond, ziet van alles gebeuren en in de jaren
veranderen. Ik denk dan ook vaak aan het verleden:
wat zou ik anders hebben gedaan of ben ik tevreden
met hoe het gegaan is? Eigenlijk is mijn leven ook een
soort weg, je vertrekt richting je eindbestemming en
tussendoor doe je allerlei locaties aan. Denken kan
pijnlijk, vermoeiend en confronterend zijn maar het is
ook fijn en kan je energie geven.

Vanmorgen mocht ik starten in Emmen, pakte de
Volvo S9o0 en parkeerde voor de deur van mijn klant.
Krantje op de achterbank, flesje water in de deur.
Meneer gaat zitten en pakt zijn spullen. Even vijf
minuten bijpraten maar dan gaat hij lezen.

Vandaag gaat de rit naar Leeuwarden. Onderweg is het
weer denktijd, wat zal ik eens gaat typen voor het
Geitenpad? Wat zal ik verder gaan doen tot ik weer
klaar moet staan, stipt om 16:30 dit geval. Auto wassen
en tanken, misschien even wandelen, maar ik blijf ook
denken aan dit stukje. En ik denk aan de prachtige
wegen die Nederland heeft, hoe slecht ze in Bosnié
waren en hoe goed we het hier eigenlijk hebben.

Intussen ben ik aangekomen in Leeuwarden en daar
wacht een collega chauffeur die toevallig zijn eerste
werkdag heeft. Deze aardige en ervaren man heeft mijn
koffie al klaar staan en we lopen naar onze kamer.
Even lekker bijkletsen over onze vakanties en hoe het
nieuwe werken eruit zal komen te zien.

Rond 10 uur gaat hij weg en zit ik weer alleen. Ik ga
eerst maar even verse koffie halen en de krant
doorspitten, ondertussen nog altijd denkend aan dit
stukje en aan jullie. Ik wil het graag goed doen en vind
het ook erg leuk.

Na de krant toch maar eens beginnen met schrijven en
inmiddels ben ik op dit stukje gekomen. Het is 11:26

uur, nog even en het is alweer lunchtijd.
Roeled

Met de rest van mijn boeiende dag
zal ik jullie maar niet lastig vallen...

... DENK ik.

AGENDA

In het vorige Geitenpad was er nog sprake van dat de
Ledenreiinie / Familiedag misschien nog gehouden
kon worden, maar met de huidige stand van zaken
heeft het bestuur moeten besluiten dat het
onverantwoord is om het door te laten gaan.

Ook de Veteranendag Hoogezand is afgelast, waarmee
voor dit jaar alleen de Sunset March nog op de
kalender staat. Daarover hakken we z.s.m. definitief de
knoop door.

1feb Algemene Ledenvergadering

(7mrt  Bestuursvergadering 20-01)

21 mrt  Klusdag Activiteitencommissie (afgelast)
(18 apr Bestuursvergadering 20-02)

25 apr Veteranendag Zevenaar (afgelast)

5mei  Bevrijdingsdefilé Wageningen (afgelast)
12 mei Dodenherdenking Regiment B&T (afgelast)
(23 mei Bestuursvergadering 20-03)

20 jun Veteranendag NW Veluwe (afgelast)

(20 juni Bestuursvergadering 20-04)

27 jun  Nationale Veteranendag (afgelast)

5sep Airborne Wandeltocht (afgelast)

(6sep  Bestuursvergadering 20-05)

12 sep Runvan Winschoten (afgelast)

19 sep Veteranendag Hoogezand (afgelast)
(3okt  Bestuursvergadering 20-06)

10 okt Ledenreiinie / Familiedag (afgelast)
7nov  Sunset March

Voor deelname aan de Sunset March zal het in
ieder geval vereist zijn om vooraf op te geven.
Binnenkort zal meer info via e-mail volgen.

’t Geitenpad is het verenigingsblad van vereniging
Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon en
verschijnt 4x per jaar (begin maart, juni, september,
december)

Redactie:
Raymond van der Wee (ad interim)

Voor vragen, suggesties en aanmeldingen van
redactieleden:
inlbeuntransportbat@gmail.com

Aan dit nummer werkten mee:
Erik Smit
Roelof Visser

De volgende editie van t Geitenpad wordt begin
december verspreid.




